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Februari – Maart 2023, nr. 1, 101e jaargang 

D E  W E K K E R 
Nieuws van de Protestantse Gemeente IJhorst - de Wijk. 
Verschijnt tweemaandelijks huis aan huis in de dorpen IJhorst en de Wijk 
 Digitale versie op www.kerk-ijhorst-dewijk.nl 

 

KERKDIENSTEN 
 5 feb. 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, oppas en Kinderkerk, collecte 

werelddiaconaat Pakistan 
12 feb. 10.00 uur ds. M. Boersma, collecte noodhulp Ethiopië 
19 feb. 10.00 uur ds. D. Geertsma, collecte Diaconie 
26 feb. 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte KiA / 40 dagentijd / 

zending Zambia, extra collecte voor onderhoud Reesthof 
 5 mrt. 10.00 uur pastor J. Luten, gezinsdienst, collecte KiA / 40 dagentijd / 

zending Palestina 
12 mrt. 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte KiA / 40 dagentijd / bin-

nenlands Diaconaat 
19 mrt. 10.00 uur ds. M. Gaastra, collecte KiA / 40 dagentijd / missionair 

werk 
26 mrt. 10.00 uur ds. E. van Veen, KiA / 40 dagentijd / werelddiaconaat Ban-

gladesh, extra collecte voor onderhoud Reesthof 
 2 apr. 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Palmzondag, geen oppas en 

Kinderkerk, Je kunt meedoen aan de Palmpasenoptocht 
in IJhorst, collecte KiA / 40 dagentijd / Palmpasen 

 6 apr. 19.30 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Witte Donderdag m.m.v. Can-
torij, Avondmaal collecte Voedselbank 

 7 apr. 19.30 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Goede Vrijdag m.m.v. Cantorij, 
geen collecte 

 8 apr. 22.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Stille Zaterdag m.m.v. Cantorij, 
geen collecte 

 9 apr. 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, m.m.v. Cantorij, collecte KiA / 
werelddiaconaat Moldavië, extra collecte Paascollecte 
kerkrentmeesters 

BIJ DE DIENSTEN 
De kerkdiensten zijn thuis rechtstreeks te beluisteren of terug te zien op: 
www.kerkijhorstdewijk.kerkdienstluisteren.nl of via de app: Kerkdienstluisteren. 
Van elke dienst wordt de opname op de site geplaatst. 

De kerkenraad 
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Over het belang van stilte 
uit: Doorbrekend licht – van Veertigdagentijd tot Pinksteren 
een tekst van Petra Speelman 
 
Ties, een jongen van zeven jaar, schreef tijdens een les over stil worden het 
volgende gedichtje: 
 Ik kan niet goed stil zijn 
 Mijn hoofd is te vol 
 Vol met woorden 
 Heel veel gedachten 
 Wat doe ik eraan? 
 Ik weet het niet. 
 
Velen van ons hebben regelmatig last van een te vol hoofd. Van gedachten 
over wat we moeten en willen, van wat geweest is of nog moet komen. 
Gedachten over onszelf en over anderen. Al die gedachten veroorzaken ook 
veel emoties. We voelen ons dikwijls onrustig door onze innerlijke roerselen 
die een eigen leven lijken te leiden. 

Als we onszelf in de 
stilte herkennen die 
er in wezen altijd is, 
voelt het alsof we 
weer thuis, bij 
onszelf komen. We 
voelen ons dan niet 
langer in de greep 
van onze gedachten 
en gevoelens. Het is 
alsof er een mist in 
ons optrekt, het licht 
doorbreekt en de 

weldadige 
zonnewarmte weer 
voelbaar wordt. 
Jezus sprak er ook 

over: het Koninkrijk der hemelen is in u. Ook zei hij: ‘Graaf naar de schat in uw 
eigen akker’. Die schat kunnen we ontdekken in de stilte in onszelf, in de stille 
ruimte die we kunnen ervaren als we naar binnen keren, ons even niet laten 
afleiden en meeslepen door alle prikkels, gedachten en gevoelens. Jezus gaf 
ons het voorbeeld, hij trok zich regelmatig terug in stilte. Hij stelde zich open 
voor Gods wil, niet mijn wil, maar uw wil geschiede. Dat is zijn boodschap aan 
ons. We kunnen ook een vraag neerleggen in de stille ruimte in onszelf en 
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luisteren naar ons innerlijk weten. Naar ons kompas, naar Gods antwoord, dat 
ons op diverse manieren getoond kan worden. 
Door regelmatig de stilte te ervaren wordt het in ons langzaam maar zeker 
steeds helderder, ruimer en vrijer. We gaan meer open en aandachtiger in het 
leven staan. We raken minder ‘bezeten’ door ideeën, overtuigingen en 
vooroordelen. 
Ook Jezus leefde ons voor om door de uiterlijke vormen heen te kijken. Hij zag 
het Licht van God in alle mensen, ook in de veroordeelden, de hoeren, 
tollenaars en de melaatsen. En hij bevrijdde ‘de bezetenen’. Hij herinnerde ze 
aan wie ze werkelijk waren, aan hun innerlijk Licht doordat hijzelf vanuit zijn 
innerlijk Licht, Gods wil, leefde. Zo werden en worden mensen innerlijk vrij. 
Een goede voorbereidingstijd naar Pasen gewenst! 

Ds. Betsy Nobel 
 
MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM… 
40 dagentijd – Uit liefde voor jou 
22 februari is het Aswoensdag, het begin van de veertig dagen onderweg naar 
Pasen. Kerk in Actie koos voor dit jaar het thema “Uit liefde voor jou”. Woorden 
die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat 't je echt om die 
ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn 
tijd, zijn aandacht en 
zelfs zijn leven uit liefde 
voor mensen. Een plek 
die ons daaraan 
herinnert is de Tafel van 
de Heer, waar we 
worden opgeroepen om 
te delen van wat we 
ontvangen. Zo inspireert 
Jezus ons tot op de dag 
van vandaag. In de 
Veertigdagentijd geven 
we Zijn liefde door: aan 
mensen dichtbij en ver 
weg.  
 

Gezinsdienst 5 maart 
Josyanne zal samen met de gezinsdienstcommissie een gezinsdienst 
verzorgen. We zijn heel blij dat we nu steeds weer kinderen in de kerk hebben. 
Deze dienst is voor iedereen bedoeld, maar er gaat extra aandacht uit naar de 
kinderen. Zo zijn we samen gemeente van jong tot oud. 



 4 

Biddag met gemeenteavond en PUBQUIZ 
Zin in een gezellige avond? Kom dan op 8 maart naar de gemeenteavond. We 
beginnen om 19.30 uur met koffie en thee. Er zal aandacht zijn voor biddag. De 

kerkenraad vertelt waar zij zoal mee 
bezig is en u kunt natuurlijk ook vragen 
stellen of suggesties doen. Daarna is 
het tijd voor een vrolijke pubquiz. Gooi 
al uw kennis in de strijd en misschien 
gaat uw team dan met de prijs naar 
huis. De vragen zijn zeer divers, dus 
iedereen is nodig. We hopen op een 
grote opkomst.  
 

Bijbelgespreksgroep 
De bijbelgespreksgroep gaat vrolijk door. In de afgelopen tijd hebben we het 
gehad over het Onze Vader. Hoe kijken we aan tegen zending? Wat is de 
betekenis van een kerk voor een dorp? Zo kiezen we iedere keer een thema dat 
aansluit bij een vraag of bij de tijd van het kerkelijk jaar. 
Wilt u ook één of meerdere keren aansluiten? Dat kan. We komen één keer in 
de drie weken bij elkaar op maandagochtend van 10.00 uur tot 11.30. De data 
voor dit seizoen zijn: 20 februari, 20 maart (let op: vier weken ertussen), 3 april 
(let op: twee weken ertussen), 24 april en 15 mei. 

Ds. Betsy Nobel 
 

200 JAAR KERKGEBOUW 
Zoals op de eerste steen te lezen is: ‘14 april 1823’, bestaat het huidige 
kerkgebouw dit jaar 200 jaar. We willen dat graag tussen 14 april dit jaar en 
14 april volgend jaar samen met u vieren. Het kerkgebouw biedt plaats aan de 
wekelijkse erediensten, huwelijks- en uitvaartplechtigheden, maar ook aan de 
uitvoering van concerten door plaatselijke en regionale muziek- en 
zangverenigingen en het sluiten van burgerlijke huwelijken. Ook de uitvaarten 
hebben regelmatig geen religieus karakter. 
Wat blijft is dat het kerkgebouw letterlijk en figuurlijk in het midden van de 
samenleving staat in IJhorst en de Wijk. Zo willen we dit jubileumjaar ook 
invullen. Naast de officiële opening van dit feestelijke jaar op 14 april, ’s avonds 
om 19.30 uur willen we, met concerten door de plaatselijke verenigingen, 
aanwezigheid bij IJhorster en Wieker feest, Juli = orgelmaand, open 
monumentendag met extra aandacht voor het 200-jarig bestaan en aandacht 
voor de kinderen via de scholen, een plaats bieden aan alle inwoners van 
IJhorst en de Wijk ongeacht of ze lid zijn van de kerk of niet. We hebben een 
programma opgesteld voor iedereen, jong en oud, religieus of niet. En we willen 
iedereen van harte uitnodigen ons kerkgebouw te bezoeken. 
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Het programma voor 14 april bestaat uit een officiële opening, waarbij een 
directe nazaat van de eerste steenlegger aanwezig zal zijn. Verder wordt u allen 
uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in het kerkgebouw. Ria Westerhuis zal 
tijdens dit samenzijn op de haar bekende wijze medewerking verlenen. 

Programma April 2023: 
Vrijdag 14 april, 19.30 uur: Officiële opening ‘200-jarige kerkgebouw’ 
23 april zondagmiddag, tijdstip volgt. Concert ‘Wijkerkunst’. 
Het concert van Wijkerkunst is vrij toegankelijk en er zal koffie en thee 
geschonken worden. Wel is bij de uitgang een collecte waar u een bijdrage in 
de kosten kunt geven. 
 
Oproep: 
1. De commissie is op zoek naar foto’s van gebeurtenissen en evenementen 

die in en rond het kerkgebouw hebben plaats gevonden. Hiermee willen we 
een tentoonstelling organiseren in de loop van het komende jaar. Foto’s kunt 
u aanbieden bij Rick Germs, de Vos van Steenwijkstraat 56, De Wijk of 
digitaal RickGerms@live.nl 

2. Voor de optocht tijdens het IJhorster-feest en Wieker-Feest zijn we opzoek 
naar een ‘boerenwagen’ en plaats om deze op te bouwen en te stallen voor 
de periode van half mei t/m augustus. Ook op rickgerms@live.nl of 0522-
440547. 

VOORAANKONDIGING: SCHILDEREN MET JOKE PLOMP 
In het kader van 200 jaar kerk worden het komende jaar verschillende 
activiteiten aangeboden. Op 10 juni heeft u de mogelijkheid om uw 
schilderkunst te uiten rondom de kerk. Joke Plomp zal deze dag vormgeven en 
u met advies ter zijde staan. Of u nou wel of niet kunt schilderen, u bent van 
harte welkom! Wel werken wij die dag met een maximumaantal deelnemers van 
15 personen. De dag begint om 10 uur en eindigt rond 15.30 / 16.00 uur. 
Kosten zijn € 10,- per persoon. Hierbij is de koffie/thee en lunch inbegrepen. In 
de volgende Wekker leest u meer over deze dag en bij wie u zich kunt opgeven. 
Noteert u deze dag alvast in uw agenda? Bij slecht weer zal de activiteit worden 
uitgesteld naar 17 juni. Bij vragen kunt u contact opnemen met Rian Horstra of 

Josyanne Luten 
 

GEZOCHT GASTVROUW / -HEER 
Voor de huwelijken die in onze mooie kerk plaatsvinden zoeken we nog een 
gastvrouw / heer om ons team van vrijwilligers te versterken. Naast de kerkelijke 
huwelijken worden er ook veel burgerlijke huwelijken in de kerk bevestigd. De 
meeste huwelijken vinden op vrijdag plaats. De verwachting is dat je tussen de 
vijf en zeven huwelijken per jaar begeleidt. 
Taken van de gastvrouw/heer zijn o.a.: 
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Het voorbereiden van de kerk. Meestal wordt dit een dag van tevoren gedaan 
samen met het bruidspaar. De dag van het huwelijk zorg je voor licht, 
verwarming, geluid, glaasje water en na het huwelijk breng je de kerk weer op 
orde. 
Heb je interesse of wil je meer weten? Mail of bel met Marry Germs: koster-
ijhorst-dewijk@outlook.com of 0522 440547 

Marry Germs, coördinerend koster Protestantse gemeente IJhorst/De Wijk 
 

…….en OPGEVIST UIT DE REEST 
Van alles wat er in de afgelopen twee 
maanden is gebeurd, waren de 
kerstwandeling en beide kerstdiensten toch 
wel de hoogtepunten. Eindelijk kon het weer 
samen Kerst vieren. 

Ds. Betsy Nobel 

KERSTWANDELING 
Na een coronastop van twee jaar konden 
we op zondag 18 december weer 
Kerstwandelen. De start was aan het begin 
van de middag in de Reesthof. We liepen 
een route van ongeveer 6 km door het bos 
van IJhorst aan de hand van een duidelijke 
routebeschrijving, onderweg was er koffie, 
thee en limonade. Na afloop konden we 
weer opwarmen met glühwein, warme 
chocomelk en krentenbrood in de Reesthof. 
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Hierna werd de middag afgesloten met een korte sfeervolle Vesperdienst in de 
kerk.  
Onderweg en in de Reesthof ontstonden er fijne gesprekken. Er waren 
ongeveer 40 deelnemers. De organisatie had alles prima geregeld waarvoor 
onze hartelijke dank en tot de volgende keer! 

Zwaan Breukhoven (een wandelaar) 
 

1e Kerstdag 
1e Kerstdag was er een gezinsdienst 
waarin onze eigen predikant Betsy Nobel 
voorging. Wat was het fijn om elkaar 
weer te ontmoeten in de kerk met Kerst 
en alle bekende liederen mee te mogen 
zingen. De commissie jonge gezinnen 
had voor deze dag een kerstspel 
voorbereid. Maar liefst 18 kinderen 
deden mee. Wat een feest om zo samen 
van het kerstverhaal te kunnen genieten. 
Er was een prachtige stal gemaakt door 
Wiecher Troost. De kinderen hebben er 
zoveel plezier aan beleefd net als de 
gemeenteleden. Na het kerstspel 
vertrokken de kinderen naar de Reesthof 
voor hun eigen kinderkerk.  
Wist u dat er elke eerste zondag van de 

maand kinderkerk is waarbij de 
kinderen van 4 t/m 12 jaar een eigen 
moment hebben in de Reesthof? 
Deze dagen is er ook oppas 
aanwezig voor de kleinste kinderen 
t/m 3 jaar. Na de dienst is er 
koffiedrinken en is iedereen welkom 
voor koffie, thee of een glaasje 
limonade. We hopen op deze 
zondagen veel kinderen en hun 
ouders te ontmoeten. 

Linda Heyne 



 8 

CANTORIJ 

Na onze medewerking aan de kerstnachtdienst gaan we weer verder met de 
repetities. De volgende data zijn gepland: 
7 februari, 21 februari, 7 maart, 21 maart en 4 april. Deze repetities zijn op 
dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in de Reesthof. 
Daarna werken we mee aan de paascyclus van 6 april t/m 9 april, onder leiding 
van cantor/dirigent Fenna van der Weide. 
Eenieder die graag zingt, is van harte welkom bij de cantorij. 

namens het bestuur, Wietske Westerbeek 
 

Vrijwilligers / ambtsdragers gezocht 
In de kerkenraad zitten momenteel veel mensen met een lange staat van dienst. 
Dat betekent dat wij op korte termijn voor verschillende taken nieuwe mensen 
zoeken. We hebben natuurlijk al een aantal mensen benaderd. Daarbij kwam 
wel eens ter sprake of men wel de juiste persoon was voor deze functie. Als je 
binnenkort wordt benaderd en je twijfelt of je de juiste persoon bent, overdenk 
dan eens het volgende: 
Ja Heer, U roept ons om voor uw kerk te werken. Maar, ijverig zijn we niet, dat 
zult U wel merken. We hebben het druk, de tijd is schaars, er zijn zoveel 
problemen. Het is eigenlijk niet zo’n goed idee om ons in dienst te nemen. U 
hebt het ook aan mij gevraagd, dat was wel even schrikken. Want Here wat 
presteer ik nu? ‘k ben niet zo goed in praten. En al mijn stuntelig gedoe zou 
immers niemand baten! 
Uw antwoord is: ”Kom op mijn kind, ik zoek geen krachtfiguren, maar mensen 
met een eenvoudig hart, die ik op pad kan sturen. Ik vraag geen diploma’s, geen 
brevet. Die zijn echt overbodig! Wees in het kleine maar getrouw, want dàt heb 
ik hard nodig”. 
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RIJKeR: samenwerking in de regio 
RIJKeR is het samenwerkingsverband van de kerken in Ruinerwold, IJhorst / de 
Wijk, Koekange en Ruinen. Daarbij waren eind vorig jaar ook de Gereformeerd 
kerk Berghuizen en de Hervormde kapelgemeente Ruinerwold gevraagd om 
deel te nemen in het samenwerkingsverband. Beiden gemeenten hebben daar 
positief op gereageerd waardoor de samenwerking een groot gedeelte van 
Zuidwest Drenthe omvat.  
In de vergadering van 17 januari waren alle aangesloten kerken aanwezig en 
hebben wij de activiteitenkalenders van de verschillende kerken naast elkaar 
gelegd. Daarbij kwamen de volgende gezamenlijk activiteiten naar voren: 

- Vesperdiensten in de 40-dagen tijd 
- Paasgroetenactie 
- Pinksterdienst 
- Kerstpakkettenactie voor de minima 
- Samenwerking in het Diaconaal Verband de Wolden, met als bijzondere 

activiteiten de actie voor de Voedselbank en een kerstpakkettenactie voor 
de minima. 

Daarnaast waren er een groot aantal activiteiten waarbij in kleiner verband al 
wordt samen gewerkt. Te denken valt daarbij aan een oudejaarsdienst waarbij 
Koekange en Ruinerwold aansluiten bij IJhorst-de Wijk, of de dienst op 
Hemelvaartsdag waarbij de Hervormde kapelgemeente aansluit bij 
gereformeerde kerk Berghuizen.  
Als rode draad liep door de vergadering dat er op velerlei vlak al samenwerking 
is tussen kerken en dat met de samenwerking in de regio we elkaar alleen maar 
kunnen versterken. We houden jullie op de hoogte. 

Leo Tjoonk 
 

Vrijheidsmaaltijd op 5 mei  
Rotaryclub Staphorst-Reestland wil graag aandacht schenken aan 78 jaar 
vrijheid in Nederland. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseert veel 
activiteiten waaronder Vrijheidsmaaltijden. Namens de Rotaryclub Staphorst-
Reestland willen wij een Vrijheidsmaaltijd aanbieden en daarom wordt op 5 mei 
een gratis ontbijt aangeboden in de Protestantse Kerk IJhorst met als thema 
vrijheid en onvrijheid. 
 
Wat is een Vrijheidsmaaltijd? 
In heel Nederland worden op 5 mei Vrijheidsmaaltijden georganiseerd. Klein, 
groot en met lokale lekkernijen of culinaire hoogstandjes. De kern van de 
Vrijheidsmaaltijd is een bijzondere ontmoeting aan de eettafel waarbij de gasten 
spreken over historische en maatschappelijke thema’s als vrijheid en onvrijheid. 
Thema’s waar je niet dagelijks bij stilstaat en waar je bij uitstek op 
Bevrijdingsdag aandacht aan kunt geven.  
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Locatie Protestantse Kerk IJhorst 
Een van de voorwaarden van het Nationaal Comité is dat er een geschikte 
locatie is, bijvoorbeeld een plek of pand met een historische waarde. Wij 
organiseren in dit kader een ontbijt in de Protestantse Kerk IJhorst. De kerk in 
IJhorst met een geallieerd erehof van zes gesneuvelde militairen is een 
prachtige locatie voor een Vrijheidsmaaltijd. Wij hopen op een divers 
gezelschap van jong tot oud en met verschillende geloofsovertuigingen. Enkele 
gastsprekers (waaronder een vluchteling uit Eritrea) komen met interessante en 
historische verhalen.  
 
Deelname  
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden, maar we vragen u wel een bloem 
mee te nemen om een paar boeketten samen te stellen en deze cadeau te 
geven. Het staat eenieder vrij om ter plaatse een bijdrage te doneren. Deze 
bijdrage zal worden geschonken aan de monumentale Protestantse Kerk 
IJhorst. U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen: 
http://www.rcstaphorstreestland.nl/vrijheidsmaaltijd  
Wat betreft het definitieve aantal deelnemers kan worden opgemerkt dat, 
behalve de variatie in leeftijd, de grootte van de kerk hierbij een bepalende factor 
is. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname op het door u 
opgegeven e-mailadres. Graag zien wij uw deelname tegemoet. 

RC Staphorst-Reestland, tel. 06-53446697 
 

RONDBRENGEN PAASATTENTIE 
Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk worden er ook nu weer zo’n 200 paasat-
tenties rondgebracht. De diaconie organiseert dit en zal ervoor zorgen dat de 
attenties de zaterdag vóór Palmpasen klaar staan in de Reesthof.  
Zaterdag, 1 april, kunnen de attenties worden opgehaald en rondgebracht 
vanaf 10 uur. De “vaste” vrijwilligers worden benaderd hiervoor. Maar wilt u ook 
wel helpen door een paar attenties rond te brengen, dan mag u contact opne-
men, vóór 26 maart, met Gerda van de Meent telefoon: 06-21 992 228. 

 

BLOEMENGROET 
Als teken van meeleven en bemoediging werden de bloemen uit de kerkdien-
sten bezorgd bij: 
 20 november  mw. C. Hoogkamer en mw. M. Dekker-Molenaar 
 27 november  dhr. L. Nijland en mw. J. Schoemaker-Steenbergen 
 4 december  dhr. B. van der Aa en mw. M. Troost 
 11 december  mw. H. Stapel-Vleems en fam. H. van Goor 
 18 december  fam. C. de Wit en dhr. J. Lanphen 
 25 december  geen bloemen vanwege kerst 
 1 januari  geen bloemen vanwege nieuwjaarsdag 
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 8 januari  mw. C. Schra-Evers en mw. J.J. Klomp-Brouwer 
 15 januari  mw. A.F.. Schaap-Flik en dhr. R. Broekhuizen 
 

NIEUW INGEKOMEN 
De Wijk dhr. A. Wever 
IJhorst dhr. J.J. Luth en mevr. J.G. Luth-

de Vries 

HOUDT CONTACT MET DE KERK 
Als kerkelijke gemeente willen wij graag in 
contact blijven met u. 
Een bezoekje, een bemoedigend woord, 
een bloemetje, zo delen we lief en leed. 
Daar willen we ons als kerk voor inzetten. 
Kerkdiensten zijn een vorm van ontmoeting 
en we blijven als gemeente naar elkaar om-
zien. 
U kunt contact opnemen met ds. Betsy No-
bel of één van de ouderlingen om een af-
spraak te maken met iemand van het be-
zoek-team: 

Mw. L. Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG  IJhorst, tel. 06-23291941 
Dhr. J. Boelm, Mispellaan 23, 7954 HJ  Rouveen, tel. 0522-462403 
Mw. J. Luten, Heidelaan 32, 7921 EB  Zuidwolde, tel. 0528-373981 
Dhr. L. Tjoonk, Cockserve 4, 7957 DE  De Wijk, tel. 0522-441297 

Ook wanneer u in het ziekenhuis ligt, of ergens anders bent opgenomen, kan 
iemand bij u op bezoek komen. Wilt u, of iemand uit uw omgeving, dan een 
afspraak maken? 
 
Een adreswijziging kunt u doorgeven aan Gerrit Luten. Op de laatste pagina 
van elke Wekker en op onze website vindt u een volledig overzicht van onze 
namen en adressen. Hebt u / jij een vraag, laat het ons weten! 

Van het vakantiebureau 
Het vakantiebureau.nl organiseert diverse vakanties voor verschillende doel-
groepen uit onze samenleving. Voor mensen, voor wie vakantie niet vanzelf-
sprekend is, zijn er diverse vakantieweken georganiseerd om even op adem te 
komen. Tijdens deze vakantieweken wordt u begeleid door vrijwilligers. Er wor-
den in deze weken verschillende programma’s georganiseerd, o.a.  workshops, 
muzikale voorstellingen, spelletje, excursies naar bezienswaardigheden, win-
kelen of juist rustig een boek lezen. Ook zijn er verschillende thema- en win-
terweken.  
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Er is ruime keuze uit accommodaties en 24-uurs begeleiding en zorg (indien 
nodig), volop aandacht en tijd door bevlogen en enthousiaste vrijwilligers.  
Voor inlichtingen over bovenstaande vakanties: 
Hetvakantiebureau.nl, Postbus 264, 3940 AG Doorn, tel (0343) 74 58 90 
info@het vakantiebureau.nl, www.hetvakantiebureau.nl of via de diaconie: 

Hilke Kwakkel-Compagner, 06-20339168. 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Wat er zoal gaande is in en om het kerkelijk erf 
In de vorige De Wekker heb 
ik al geschreven dat het 
Reestbruggetje van een 
nieuwe verflaag zou worden 
voorzien. Door de leuningen 
te demonteren hebben wij 
deze werkzaamheden in de 
garage kunnen uitvoeren 
zodat het weer ons niet 
dwarszat. Inmiddels zijn alle 
leuningen onderhanden 
genomen en zien ze er weer 
spic en span uit. Nu is het 
wachten op een mooie dag 
om de laatste leuningen weer 
terug te plaatsen. Dank aan 
de vrijwilligers die dit zo 
voortvarend hebben 
opgepakt. U ziet ze aan het 
werk op de foto hiernaast. 

Kerkbalans en 
financiën  
Zoals u in het financiële 
overzicht kunt zien loopt 
Kerkbalans 2022 ten einde.  
In de volgende editie zult u 
het overzicht van 2023 zien. 
Wij rekenen op een mooie opbrengst want wij ervaren dat velen de kerk een 
warm hart toedragen. Voor 2023 hebben wij net als iedereen wel te maken met 
een pittige stijging van de energiekosten. Dat is voor ons een punt van 
voortdurende aandacht en door de thermostaten wat lager te zetten proberen 
wij de kosten beheersbaar te houden. Wat heel fijn is is dat corona achter ons 
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lijkt te liggen en dat de kerk weer volop gebruikt kan worden voor activiteiten. 
De diverse concerten worden zeer goed bezocht en daarbij wordt de geweldige 
akoestiek van de kerk alom geprezen. Door onze kerk zo breed mogelijk in te 
zetten genereren wij extra inkomsten en deze inkomsten dragen ook bij aan het 
in stand houden van de kerk. Het kerkgebouw is immers letterlijk en figuurlijk 
het middelpunt van IJhorst / De Wijk.  

OVERZICHT KERKBALANS (t/m 10 januari 2023) 
 Toezeggingen ontvangsten nog te ontvangen 
Toegezegd € 71.524 € 71.218 €.     306 
Sympathisanten €   1.010 €   1.010 €          0 
Totaal toegezegd € 72.534 € 72.228 €      306 

Namens College van Kerkrentmeesters, Janny Westerbeek 

OPBRENGST COLLECTEN 
Voor de Diaconie: Totaal: 
 27 nov KiA Colombia  € 50,50 
 4 dec KiA Werelddiaconaat Libanon / Jordanie / Irak  € 104,60 
 11 dec Binnenlands Pastoraat “De vrolijkheid” € 67,70 
 18 dec JOP  € 70,50 
 24 dec Kerstnachtdienst Voedselbank  € 634,12 
 25 dec KiA Kinderen in de knel  € 158,47 
 31 dec Eigen kerkenwerk € 42,90 + gift van € 5,00 samen € 47,90 
 1 jan Wilde Ganzen  € 70,60 
 8 jan Daklozenopvang Leger des Heils  € 72,25 

Jacolien Tjoonk 
 

Voor de Kerk: 13 nov.  €  61,95  4 dec.  € 86,40 
 20 nov.  €  129,50 11 dec.  € 101,55 
 27 nov.  € 44,60 18 dec.  € 67,85 
    24 dec € 224,16 
   1 jan.  €  41,15 25 dec. € 131,70 
   8 jan.  € 47,40 31 dec. € 30,53 
    Via bank totaal € 115,- 
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GIFTEN 
Voor de kerk: totaal € 350,- w.o. € 100,- tegemoetkoming voor energie-

kosten kerk 
Voor de Diaconie voor compensatie energie:  
 € 190,- via de bank en € 380,- via de bank 
Als dank voor bloemen, bakjes e.d.:  
 € 30,00 via mw. M. v.d. Berg, € 20,00 via mw. M. v.d. Berg, 

€ 10,00 via mw. A. Troost, € 10,00 via mw. J. Tjoonk 
Verder zat er bij de Supermarktactie voor de Voedselbank  
 € 239,55 in het geldbusje. Er waren ook nog twee giften 

via de bank van € 25,00 en € 50,00.  
 Totaal is € 314,55 naar de Voedselbank overgemaakt  
Voor De Reesthof: 27 nov. € 28,70 en 25 dec.€ 88,05, via bank totaal € 10,- 
Orgelfonds bus orgelfonds € 12,40 en collecte 8 jan. € 32,30 
 

OM NIET TE VERGETEN… 
… de naam van Berendina Johanna Martina Bruin-Raak 
Op 1 januari is Bé overleden, zoals we haar kennen. Bé werd geboren op 23 
september 1929 in Hollandscheveld, als één na jongste in een gezin waar in 
totaal 11 kinderen werden geboren.  
Tijdens een uitstapje met een vriendin ontmoette ze Harm Bruin. Ze trouwden 
op 21 mei 1954. Al snel kwamen ze in De Wijk te wonen en daar werden ook 
hun vier kinderen geboren. Bé was een lieve, zorgzame moeder en een leuke 
oma voor haar 14 kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. 
Bé had een rijk leven, ze was bij de plattelandsvrouwen en de 
vrouwenvereniging. Ze volgde allerlei cursussen, waaronder schilderen en 
koken. Ze deed veel vrijwilligerswerk voor bijvoorbeeld voor de bibliotheek en 
voor de kerk. En ook in de buurt waar ze woonde was ze een verbindende factor.  
In het afgelopen jaar nam haar gezondheid steeds verder af. Zij overleed in het 
hospice in Meppel in het bijzijn van één van haar zonen. We namen afscheid 
van haar in de kerk, waar veel goede herinneringen aan Bé werden verteld. Bé 
werd begraven op de begraafplaats van De Wijk. 

Ds. Betsy Nobel 

… de namen van ... 
16 november An van Tiel-Kimmelaar, 101 jaar  
21 november Aaltje Veneman-Brals, 92 jaar 
23 november Geert Roelof Strijker, 75 jaar 
 2 december Lambertus Dekker, 94 jaar 
 3 december Eelke Hagewoud, 71 jaar 
 7 december Betje Albertje Vos-Runhart, 75 jaar 
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23 december Renske Dijkstra-Smit, 88 jaar 
 9 januari Roelof Jan (Roel) Velema, 79 jaar 
 12 januari Maria Alberdina (Marie) van Achteren-Hoorn, 87 jaar 
 

Wist u dat? Over het gedenken van dorpsgenoten 
Wanneer een gemeentelid is overleden, wordt daar in de dienst die volgt op de 
uitvaart altijd even bij stil gestaan. Een kort in memoriam wordt uitgesproken, er 
wordt een lichtje aangestoken, naast dat lichtje ligt een steentje waarop de 
naam, de geboortedatum en de datum van overlijden staat vermeld. Aan het 
einde van de dienst wordt het steentje, samen met het lichtje op de gedenktafel 

gezet, achterin de kerk. 
Daar liggen nog meer steentjes, niet alleen 
van de gemeenteleden die zijn overleden, 
maar ook steentjes met de namen van 
mensen die zijn overleden in onze dorpen 
IJhorst en De Wijk (voor zover bij ons 
bekend, bijvoorbeeld via een advertentie). 
Zo willen we ook onze dorpsgenoten 
gedenken. Aan het eind van november is er 
de gedachtenisdienst. Alle nabestaanden 
van de mensen van wie de namen op de 
steentjes staan worden dan uitgenodigd 

daarbij te zijn. (soms lukt dat niet omdat we geen adres hebben, maar weet u 
dan ook welkom). Ook op 2 november (Allerzielen) is er ’s avonds de 
mogelijkheid om uw geliefde(n) te herdenken. Het kan dus goed zijn dat u dan 
ook het steentje aantreft van degene voor wie u komt. 
Deze gedenksteentjes zijn één manier om te laten merken dat we niet alleen 
kerk willen zijn voor onze leden, maar voor alle dorpsgenoten. Mocht u naar 
aanleiding van een overlijden of misschien vanwege een andere reden een 
keer een gesprek willen met de predikant, of een keer op een rustig moment 
de kerk bezoeken neem dan gerust contact op met Betsy Nobel, 
predikant@kerk-ijhorst-dewijk.nl. 
 

VROUWENVERENIGING IJHORST-DE WIJK 
Maandagmiddag 12 december 2022 om 18.00 uur kwamen twintig dames 
naar de Reesthof om de kerstviering bij te wonen. De Reesthof was weer 
helemaal in kerstsfeer gebracht. De kerstboomlichtjes en de kaarsen brandden. 
We begonnen met een kort huishoudelijk gedeelte waarna er koffie was met 
heerlijke kerstkranskoekjes die gebakken waren door de man van Willy Wille ter 
ere van hun 50 jaar huwelijksjubileum. Daarna nam de kerstliturgie ons mee 
naar de bijzondere gebeurtenis waaraan we denken met kerst: Jezus komst op 
aarde. Het evangelie van Lucas werd gelezen en we zongen de aloude liederen 
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horend bij kerst. Op de piano werden we begeleid door Gerda Schurink. Heel 
erg bedankt Gerda dat je dit wilde doen! Na een tweede kop koffie luisterden 
we naar het verhaal van een bijzondere kerst. We gingen in deze adventstijd 
naar huis met de belofte dat we mogen hopen en uitzien naar het licht dat kerst 
ons brengt.  
 
Maandagmiddag 2 januari 2023: De start van een nieuwjaar. Zeventien dames 
proosten met elkaar en wensten elkaar alle goeds toe. Iet en Barbara hadden 
alle bijeenkomsten van de afgelopen drie jaar op rijm gezet. De belevenissen 
werden afgewisseld door met elkaar te zingen: ‘Jaaaaa dit is uit het leven 
gegrepen, ja dit uit het leven een greep…’ Bij de koffie serveerden we traditie-
getrouw rolletjes met slagroom. Deze lekkere rolletjes waren weer gebakken 
door Geertje van Schot. Geweldig Geertje dat jij dit elk jaar weer doet!! Na de 
koffie keken we naar de beelden die bij het jaaroverzicht hoorden en deelden 
we de herinneringen die deze foto’s opriepen. We hopen dat ook dit jaar weer 
mooie herinneringen tijdens onze ontmoetingen kunnen worden gemaakt.  
 
De eerstvolgende bijeenkomst is op maandagmiddag 6 februari a.s. om 13.30 
uur in de Reesthof. Charlotte Willemse vertelt dan over haar werk als dierenarts. 
Barbara van den Brink-

Smit 
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CONCERTEN  
Pianomuziek voor IEDEREEN 
OCEAN OF DREAMS 
MAANDAG 13 FEBRUARI 2023, 14:30 uur kerk IJhorst 
Pianovirtuoos Wouter Harbers is inmiddels een begrip in IJhorst… 
Maandagmiddag 13 februari geeft hij zijn vijfde koffieconcert in de Dorpskerk. 
Dit keer wordt het gegarandeerd een ‘spetterend’ concert! Laat u 
onderdompelen. Met Chopins Ocean-etude spoelen de golven als het ware 
over je heen. En met Saint-Saëns Aquarium voel je even de vrijheid van een 
vis in het water. Mendelssohns melancholische Gondellied laat je heen en 
weer deinen, en met de meeslepende Regentropfen-prélude beland je in een 
stevige onweersbui. Wouter licht de muziek zelf toe, waardoor de muziek bij 
iedereen dieper binnen komt en nieuwe ervaringen oplevert. 
MUSICI: Wouter Harbers, piano  
Entree: gratis (collecte na afloop),  
reserveren via website koffieconcerten.nl  
 

ERBARME DICH 
MAANDAG 13 MAART 2023, 14:30 uur kerk IJhorst 
Het laatste koffieconcert van dit seizoen alweer! Wilt u 
zich nog één keer laten raken door ontroerende klanken, dan is dit 
slotconcert echt een must!  
Want naast het pianospel van Wouter, dat al velen diep heeft geraakt, kunt u 
ook genieten van de bijzondere stem van countertenor Sytse Buwalda. Deze 
beroemde zanger reisde de hele wereld over om te zingen in grote zalen. 
Speciaal voor dit koffieconcert komt hij naar IJhorst, zodat u vlakbij huis kunt 
meegenieten.  
Zoals koffieconcertbezoekers weten is er voorafgaand aan het concert de 
mogelijkheid een bakje koffie te drinken om de middag goed te beginnen. En 
zoals alle andere koffieconcerten is dit concert natuurlijk gratis toegankelijk! 
Bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten. 
De musici voeren samen bij het orgel het Erbarme Dich uit. Daarna volgt bij 
de vleugel nog meer Passiemuziek, die ze vanuit hun hart brengen. En zoals 
altijd vertellen ze graag de verhalen bij hun muziek. Sytse en Wouter sluiten 
samen af met het prachtige Bist Du bei mir: neem uw zakdoekjes mee, want 
u hebt ze vast nodig. 
MUSICI: Sytse Buwalda, countertenor; Wouter Harbers, piano  
Entree: gratis (collecte na afloop), 
reserveren via website koffieconcerten.nl  
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BERICHTEN UIT DE REGIO 
De classis dichterbij: Diaconaat en nieuwe ambtsdragers 
21 februari 2023, Vredehorstkerk Hoogeveen 
U bent van harte uitgenodigd voor de classicale vergadering van 21 februari 
2023 in de Vredehorstkerk in Hoogeveen. Ook als u geen ambtsdrager bent. 
Kunt u niet aanwezig zijn? De vergadering is ook digitaal te volgen via deze link: 
bit.ly/cvfeb23. 
Dichterbij 
Onder het motto ‘De classis dichterbij’ vinden de vergaderingen van de Classis 
Groningen-Drenthe dit jaar plaats in vier verschillende regio’s in de twee 
provincies. Bij de voorbereidingen worden twee ringen betrokken zodat we 
onderwerpen kunnen uitlichten die leven in de regio. De eerstvolgende 
vergadering is voorbereid in samenwerking met de ringen Emmen en 
Hoogeveen. De avond begint met een avondgebed, geleid door ds. Jan Hermes 
(PG Schoonebeek). 
Geroepen… Wat nu?! 
Tijdens de vergadering vertelt ds. Marianne Paas (PKN Pesse) over de cursus 
voor ambtsdragers die zij in het najaar van 2022 heeft verzorgd. Speciaal voor 
nieuwe ambtsdragers: wat wordt er van je verwacht? Hoe ben je een goede 
ambtsdrager? 
Diaconaal Platform Hoogeveen 
De heren Wiebe te Velde en Gijs Pullen vertellen over het Diaconaal Platform 
Hoogeveen (DPH). DPH werkt in de gemeente Hoogeveen en de omliggende 
dorpen om er te zijn voor kwetsbare inwoners die hulp nodig hebben. DPH is 
ontstaan vanuit de kerken en werkt zoveel mogelijk samen met instellingen die 
ook kwetsbare mensen willen helpen. Zie www.diaconaalplatformhoogeveen.nl. 
Doe mee 
De vergadering biedt ook ruimte om thema’s die bij uw gemeente spelen te 
bespreken. Heeft u een onderwerp? Mailt u dat dan naar scriba Leny de Zeeuw: 
scriba@classisgroningendrenthe.nl.  
De vergadering is uiterlijk om 22:00 uur afgelopen. Lees meer over het 
programma van 21 februari op www.classisgroningendrenthe.nl. 
Datum: 21 februari 2023; Tijd: 19:00 uur (inloop), 19:30 uur (avondgebed) 
Locatie: Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD Hoogeveen; Stream: bit.ly/cvfeb23 

Met Peter van ’t Riet door Leviticus in Assen 
Thema lezing: Leviticus als theologie van daden.  
Leviticus behoort waarschijnlijk tot de minst bekende en minst gelezen Bijbel-
boeken. Vooral door de vele offer- en reinheidsvoorschriften laten heden-
daagse gelovigen zich niet meer zo gemakkelijk aanspreken. Het uitvoeren van 
een tempelritueel met bloedige offers is in veler ogen een achterhaalde vorm 
van godsdienst. Maar doen we met een dergelijke beschouwing wel recht aan 
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dit Bijbelboek dat het hart van de Tora vormt? Veel opvattingen over het boek 
Leviticus zijn helaas gebaseerd op misverstanden en onjuiste interpretaties 
van de tekst. Deze lezing laat zien dat de offerdienst theologie is, echter geen 
theologie van woorden, maar een theologie van daden. 
TVG Assen nodigt u uit voor deze morgen: Omdat het zo  b o e i e n d  is. TVG 
is een driejarige cursus theologie van opzet, landelijk georganiseerd. Oecume-
nisch van aard, open naar andersdenkenden. Elke dinsdagmorgen van sept. 
t/m mei, behalve in de schoolvakanties. Interessante vakken met enthousiaste 
docenten: verrassend - verfrissend - verrijkend - veelkleurig! 
Gastspreker: Dr. Peter van ’t Riet uit Zwolle, auteur literatuur jodendom en o.a. 

docent Vrij Leerhuis voor Talmoed en Tora Synagoge Zwolle 
Datum: Dinsdagmorgen 7 maart 2023 
Gebouw: Wijkcentrum ‘t Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA  Assen 
Aanvang: 10.00 uur, met inloop vanaf 09.30 uur 
Kosten: Entree gratis, koffie/thee voor eigen rekening 
Meer info: via onze website onder www.tvgassen.nl  
U krijgt hier geen spijt van. Echt meer dan de moeite waard! Welkom. 

TEN SLOTTE 
Kwetsbaar 
Tijdens een winter zag ik ijskristallen. 
Prachtig en tegelijk heel kwetsbaar. 
Pak je een ijskristal vast,  
dan smelt het gelijk. 
Nog geen half uur later  
waren ze gesmolten door de zon. 
Het doet me denken aan ‘alles van 
waarde is weerloos’. 
Kwetsbare dingen bezitten schoonheid,  
misschien wel juist omdat ze broos zijn. 
Zo is het met geloof, vertrouwen, liefde en vriendschap. 
Broos en breekbaar omdat je het niet vast kunt pakken 
en het er is als ijskristallen. 
Geniet daarom van het mooie voordat het voor je ogen wegsmelt. 

Lennart Aangeenbrug 
Een hartelijke groet, ds. Betsy Nobel 

REDACTIE DE WEKKER  
De Wekker wordt huis aan huis door vrijwilligers bezorgd. Woont u buiten IJ-
horst / de Wijk dan kunt u een abonnement nemen. Extra Wekkers zijn ver-
krijgbaar bij Tinie Kleen, van Wijngaardenstraat 22, 7955 AT IJhorst, tel. 0522 
44 58 08. Wilt u geen Wekker ontvangen? Mail uw adres aan de redactie of 
bel Tinie Kleen. De bezorgers proberen dan uw brievenbus over te slaan!  
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HANDIG OM TE WETEN 
Pastoraat:  Ds. Betsy Nobel, Kerkweg 8, 7955 AA  IJhorst, 
 tel. 0522 78 55 94, via mail: predikant@kerk-ijhorst-dewijk.nl. 
Kerkenraad Scriba: Albert Kreggemeijer, Ywehof 53, 7955 BD  IJhorst, 

tel. 0522 44 26 19, e-mail: scriba@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
Contactpersoon ouderlingen: Linda Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG  IJhorst, 

tel. 06-23291941 
Contactpersoon Staphorst: Jan Boelm, Mispellaan 23, 7654 HJ  Rouveen, tel. 

0522 46 24 03 
Kerkrentmeesters Voorzitter: Rick Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56, 

7957 BH  De Wijk, tel. 0522 44 05 47 
Secretaris Janny Westerbeek, Jan Toetlaan 52, 7955 AZ IJhorst, tel. 

0522 44 16 87 
Financiële adm. kerk Jeantje Schaap en Janny Westerbeek, 
 email: adm.kerk.ijhorst.dewijk@gmail.com 
Bank kerk NL65 ABNA 0914 4054 89 en NL09 INGB 0000 8329 91 
Bank De Wekker NL35 INGB 0002 4081 91; 
Diaconie Secretaris Hilke Kwakkel-Compagner, Burg. v. Wijngaarden-

straat 42, 7955 PM  IJhorst, tel. 06-20339168 
Bank Diaconie  RegioBank:  NL07 RBRB 0916 7530 18 
Collectebonnen   NL44 RBRB 0787 6737 73 , bestellen bij: Jacolien Tjoonk, 
 Cockserve 4, 7957DE de Wijk, tel. 0522 44 12 97 
Preekvoorziener: Jan van Eerden, Grutto 21, 7951 MD  Staphorst, tel. 
 0522 46 19 51 
Organisten van dienst: Fenna van der Weide, tel. 06-49604765 en 
 Peter van de Beld, tel. 0528 27 15 76 
Vrouwenvereniging Joke van der Hammen-van der Meulen, Veldhuisweg 1-

55, 7955 PP  IJhorst, tel. 0522 44 32 83 
Cantorij  secretaris: Betty Kreggemeijer, tel. 0522 44 26 19 
Ledenadm. Gerrit/Josyanne Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, 

tel. 0528 37 39 81 
 e-mail: ledenadministratie@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
Taxidiensten Rian Horstra, tel. 0522 44 12 48 
Koster tevens contactpersoon De Reesthof: Marry Germs, De Vos 

van Steenwijkstraat 56, 7957 BH  De Wijk, tel. 0522 44 05 47  
 E-mail: koster-ijhorst-dewijk@outlook.com 
De Reesthof tel. 0522 44 16 53 
Redactie Nieuwsbrief Else Fleurke,  Jan Poortmanweg 4, 7957 DA, de Wijk,  
 e-mail: nieuwsbrief.ijhorst.dewijk@gmail.com, tel. 06 30 825 

531 
Website: http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl 
De volgende Wekker verschijnt de eerste week van april. Kopij aanleveren 
graag voor half maart, e-mail: wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl.  


